Elke dag
een beetje spirit



De natuur haast zich niet, en

toch wordt alles volbracht.
(Lao Tse)

H. Maria, Moeder van God

Numeri 6,22-27
Galaten 4,4-7
Lucas 2,16-21

Nieuwjaar

Wereldgebedsdag voor de Vrede

woensdag

week 1

januari

@ 08:48 16:38 (10:28 18:05



NIEUWJAARSZEGEN

De goede God geeft je:

de behoedzaamheid

van zijn handen,

de goedheid van zijn ogen,

de glimlach van zijn mond,

de vastheid van zijn stappen,

de vrede van zijn woorden,

de warmte van zijn hart,

het vuur van zijn Geest,

het geheim van zijn aanwezigheid.

Franse zegenspreuk



Een goede vriend is als een
klavertje vier: moeilijk te vinden
maar een geluk om te hebben.

H. Basilius en H. Gregorius, Oosterse bisschoppen
en kerkleraren (4e eeuw)

Bijbellezingen:
1 Johannes 2,22-28
Johannes 1,19-28

donderdag

week 1

januari

@08:48 16:39 (10:52 19:32



HELEMAAL VOUT
Van de menukaart

Nieuw recept:
witlof-zalmcomplot uit de oven.

Extra te bestellen:

- Stofpeer of appelmoescomplotje.

- Kinderen (vraag uw gastheer naar
de mogelijkheden).

- Bijgerecht

- Perencompost



Vergeving is de geur die viool-
tjes afgeven aan de voet die ze
verplettert heeft. (Mark Twain)

Bijbellezingen:
1 Johannes 2,29-3,6
Johannes 1,29-34

vrijdag

week 1

januari

@ 08:48 16:41 (1 1:08 20:59



DIEREN IN DE BIJBEL
SCHAAP

Het dier dat het meest voorkomt in
de Bijbel is het schaap. Dat is ook
wel begrijpelijk. De aartsvaders
Abraham, Isaak en Jacob waren
rondtrekkende herders. En ook
later, toen het volk Israél gesetteld
was, bleef schaapherder een veel
voorkomend beroep, tot in de tijd
van Jezus toe.

Schapen worden in de Bijbel vaak
gebruikt als beeld voor het volk
Israél; de herders zijn hun leiders.
Er is voor ons, mensen (schapen),
eigenlijk maar één echt goede
herder: God, ook in zijn mensge-
worden Zoon Jezus. Zoals psalm
23 zegt: “De Heer is mijn herder; ik
kom niets tekort”.



De wereld geeft heel weinig om
wat jij of ik weet, maar het geeft
veel om wat jij of ik doet.

Bijbellezingen:
1 Johannes 3,7-10
Johannes 1,35-42

zaterdag

week 1

januari

@ 08:47 16:42 (1 1:22 22:25



UIT DE MOPPENTROMMEL 1950

Mijnheer tot de kleermaker:

“Maar ik moet u zeggen dat ik pas

over een maand of drie zal kunnen
betalen.”

Kleermaker:

“Dat is niet erg, komt best in orde.”
Mijnheer:

“Mooi! En wanneer denkt u het pak
klaar te hebben?”

Kleermaker:

“Ik denk over een maand of drie.”

We leren dat nergens,
maar elk mens draagt
een onfeilbare intuitie in zich.



